Dankdienst

voor het leven van

Gerrie Kersjes - Hemeltjen

* 17 juni 1948 t 27 september 2023

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam
2 oktober 2023

Voorganger: ds. Henriétte Nieuwenhuis
Ouderling van dienst: Ernst Haagsman
M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen



Muziek bij binnenkomst: Bonny St. Claire - De roos

Woord van welkom en aansteken tafelkaars

Samenzang: Wie in de schaduw Gods mag wonen
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dan wordt zijn vre-de jou tot brood.
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op - dat je eens ge-luk zult =zien.

Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.



Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Herinneringen: door Dick

Toon en Janneke zingen: Venice - The Family Tree

Een brief: door Dim

Aansteken van de kaarsen: door Caroline

Ondertussen zingt de cantorij: Als alles duister is

Een kort verhaal: door Joke

Cantorij zingt: Abba Vader



Herinneringen: door Marijke

Gebed

Schriftlezing — Psalm 121: door Henk

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israél.

De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Overdenking

Samenzang: Op bergen en in dalen
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en o-ver-al is God!
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Waar wij ook im-mer dwa-len
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of toe-ven, daar is God!
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Waar mijn ge-dach-ten zv;e-ven.
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of stij-gen daar is God!
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Om - laag en hoog ver - he - ven,
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ia. o-ver-al is God!

Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij

Wie steunt op zijn vermogen die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal

heeft voor elk schepsel gaven, Hij zorgt voor ‘t gans heelal

Slotgebed en gezamenlijk Onze Vader



Samenzang en cantorij: Ga maar gerust

Cantorij: couplet 1 / Allen: couplet 2,3
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1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
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Ik ben je ba -ken, ook in die-pe nacht.
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Ik ben de stem die steeds in jou zal op - staan.
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Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit - gaat.

Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2 Ga maar gerust, want lk zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in je droom

3 Ga maar gerust, want |k zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.



Dankwoord en mededelingen: door de uitvaartbegeleider

Zegen en woorden van uitgeleide

Muziek bij het verlaten van de kerk: Simon & Garfunkel
Sound of silence







